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Çocuk istismarlarının önüne geçilmesi 
için ağır cezalar getirmeyi planlayan 
AKP'nin tasarısı ortaya çıktı. 

Yeni tasarıya göre, vakanın yaşandığı 
semtin, beldenin, okulun veya 
yurdun ismini yazana 
ceza verilecek. 
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HIÇBIRİNDEN 
BişEY ÇIKMADI 


e)-1 
Atama Sonu 


Sorgulama 
Ekranı 9? 


RAHMETLİ HOCADAN KALAN 
EN DEĞERLİ ŞEYLER BUNDA. 


KONSERLERİ 
TEMSİLLERİ 
PANKARTLARI 

SİZE... 


SALAK KANUNİ 

YERİNE FATİH 
OLSAYDI BUGÜN , 
BiZiM SÖMÜRGECİ 
IMPARATORLUĞUMUZ 


ALİMİNYUM 
CEPHEYİ 


OĞLUMA 
BIRAKIYORUM! 


BÂKİ KALAN 
BU KUBBEDE 
BiR HOŞ. 
RAYIHA İMİŞ! 
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Normal 
>” şartlar 


M » > 
ORMAL SARTLAR altında günde 
) ortalama bir kadının 


cinayete kurban gittiği bir 
yerde bir türlü yakalanamayan 
korkunç bir seri katil kol 
geziyor demektir.Ama eğer 
Türkiye?'deyseniz, bir seri 
katilden endişelenmenize gerek 
yok, hayat rutin seyrinde akmaya 
devam etmektedir. 


Normal şartlar altında 
hiçbir meslektaşı kendisini 
sevmediği için seçimle iş 

başına gelmesi imkansız bir 
şaklabanın, devlet başkanına 
yaptığı yalakalık neticesinde 
mahkeme kararıyla meslek 
birliğinin başına getirilmesi, 
yapılan sınavda ancak 29. olabilen 
bir az akıllı bir çocuğun sırf 
babası rektör olduğu için diğer 
28 kişinin önüne geçerek işe 
başlaması hukukun tamamen 
yürürlükten kalktığı bir düzende 
yaşadığınızın işaretidir. Ama eğer 
Yeni Türkiye'deyseniz 
endişelenmenize hiç gerek yok, 
hayat rutin seyrinde akmaya 
devam etmektedir. 


Normal şartlar altında 
yaşadığınız ülkede bazı okul ve 
yurtlarda el kadar çocuklara 
tecavüz edildiğinde tecavüzcüler 
ve tecavüzcülere yataklık yapan 
okul ve yurtlar değil de yazdığı 
haberde tecavüzün nerede 
yaşandığını yazan gazeteciler 
cezalandırılıyorsa, o ülkede 
haberin 5N IK'sı AN ve yarım 
K'ya dönüşmüş demektir.Ama 
eğer Yeni Türkiye?'deyseniz 
endişelenmenize hiç gerek yok, 
hayat rutin seyrinde akmaya 
devam etmektedir. 


Normal şartlar altında bir 
ülkede restorasyon yapılırken 
binlerce yıllık antik kentlerin 
üzerine beton dökülüyor, bir 
kişinin yazlık keyfi için on 
binlerce ağaç kesiliyor, damatların 
keyfi için sit alanları imara 
açılıyorsa o ülkenin geçmişe de, 
geleceğe de, doğaya da hiçbir 
saygısı yok demektir. Ama eğer 
Yeni Türkiye”'deyseniz 
endişelenmenize hiç gerek yok, 
hayat rutin seyrinde akmaya 
devam etmektedir. 
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ADALET BAKANLIĞI 


Miras Sorgul 
a 
4 Sonuç görüntüleme. 


SiZE YATACAK 
TOPRAK BİLE YOK 
ŞEREFSİZLER! 


FIRAT BUDACI 


Manken Doğa Bekleriz, cinsel 
fantezileriyle ilgili bir soruya, 


“Şömine bacası olabilir...” cevabını 


vereli 12 yıl, 


Dalyan Caretta Caretta Kültür ve Turizm 
Festivali'nde, “Buradaki kurbağaları 
herkes biliyor” diyen İbrahim Tatlıses, saz 
arkadaşı tarafından “Kurbağa değil caretta 
careta,” diye uyarılınca,“Sen de sosyete 
olmuşsun...” cevabını vereli 13 yıl, 


Van Damme ve Ahu Tuğba, Mavi Tur'a 
çıkarak 15 gün boyunca baş başa tatil 


yapalı 14 yıl, 
W | 


İstihbaratçı Bülent Orakoğlu'nun 
tahliye edilmesinden sonra 


düzenlenen basın 
toplantısında, 
Tansu Çiller, Bülent 
Orakoğlu'na “Sayın 
köstebek” diye 
sesleneli 21 yıl, 


Devlet Bahçeli, Güney Amerika'ya 
giden Tayyip Erdoğan'a, “Ne işin 
var coğrafya atlaslarında arasanız 
bulamayacağınız Arjantin'de, Brezilya'da, 


Şili'de?” diye seslenerek Dünya haritasından 


Güney Amerika kıtasını sileli 8 yıl, 


Devlet Bakanı Güldal 
Akşit, “Kadına 

Karşı Şiddete Son” 
kampanyasının tanıtımı 
için İbrahim Tatlıses'i 
düşündüğünü açıklayalı 
13 yıl, 


Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 
“Lise... Lise dediğin ne senin? Klise! 
Kliseden çıkar k'yi, al sana lise işte!” 

açıklamasıyla etimolojiye yeni bir soluk 
getireli 21 yıl, 


Hindistan Milli Takımı, çıplak ayakla 
oynama istekleri reddedilince Dünya 
Kupası'na katılmaktan vazgeçtiklerini 

açıklayalı 68 yıl, 


Antik Yunan'ın üç büyük trajedi yazarından 
biri olan Aiskhylos, tarihçi Valerius 
Maximus'a göre, bir kartalın pençesinden 
kurtulan bir kaplumbağanın kafasına 
düşmesiyle hayatını kaybedeli yaklaşık 


2475 yıl olmuş. 
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HAYVAN SEVGİLİM, Ez 
CA KENDİMDEN GEÇMİŞİM / 


BEN AYRILMAK İSTEMİYORUM AMA YA: 
NAPSAK. EVLİLİĞİMİZİ KURTARMA 
LİGİN ÇOCUK MU YAPSAK. 


BEN SENİN İÇİN SADECE SEKS 
Miyim SEMiH? NEDEN BANA 
HEP ÇIPLAK GELİYORSUN?2. 


ÜHÜHÜÜĞ/ ÖKÜÜZ! KEŞKE 
AYRILSAYDIM SENÖEN/ BEN AN- 


GİYERİM... 


EHE EVET/ Çocuk- 
KEN HER. ŞEY COK Di 
HA GÜZEL VE KOLAYDIZ. 
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“KÖTÜ POLİS İYİ POLİS-KUAFSR. 
OYNAYACARIZ... 


DOSTUM KADINLAR. KUAFÖR - 
LERE HER. ŞEYLERİNİ ANLATIR 


MALI CONTA, 
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OLMADIN Mi BANAZ, 


OLUYO AMA SABAH 


* Aslında Über hakkında 


E daha önce yazdım, bir 

z daha uzun uzun yazmak 

e istemiyorum çünkü 

9 Türkiye toplumunun 

E üzerinde birleştiği iki ÜHÜ ÜHHÜ GeH PİSİ PİSİ PİSİ... 
4 şeyden biri Taksici & Lala iş 
a Barış UYGUR nefreti (diğeri de Canan DEĞİLDİZ. 


GÜ UHHÜ/ 


Karatay'ın tüm çabalarına 
ragmen Eti Cin sevgisi diye biliyorum). Bu nefret etrafında 
birleşen sevgili arkadaşlarımız da sanırım günün birinde 
Über yaygınlaşıp plakalı taksiler ortadan kalkınca Über 
çağırdıklarında İsviçreli şoför gelecek zannediyorlar. 

Puan, şikayet sistemini de bir zahmet geçiniz. Über kendi 
dükkânındaki cinsel tacizi iplemeyen bir şirket, müşterilerin 
çok fazla şikâyet ettiği adam gidip yeğeni adına tekrar 
kaydoluyor, Über bu durumu da çok umursamıyor. Yani 

şu an taksilerle ilgili şikâyet ettiğiniz konuların, emin olun 
hemen hepsi Über'le de devam edecek: Yenikapı'da feribot 
iskelesinde yakın mesafeye gitmeyen taksiciler gidecek, 
feribottan inip Über çağırdığınızda nereye giderseniz gidin 
yoğunluk olduğu için fiyatı üç kat artmış Über araçları 
gelecek. E zaten o aracı da İsviçreli klasik müzik hayranı 
Jörg değil daha önce kısa mesafeye gitmeyen Hakan Taşıyan 
hayranı eski sarı taksi şoförü Halil kullanacak. Gerçi ben 
zaten Taşıyancıyım ama Gözün Sevem Taşıyancısıyım ya, 
orası ayrı.Yani evet, hepimiz için büyük rahatlık olacak ilk 
başta da, sonra bu sefer emin olun Über şoförlerinden 
yakınmaya başlayacağız. 


* Filatelistler de soyu tükenen canlılar gibi değil mi? Bizim 
çocukluğumuzda hepimizi pul koleksiyonu yapmaya teşvik 
ederlerdi. Televizyonda bile pul toplamakla ilgili tanıtım 
filmleri yayınlanır, eski karikatür dergilerinde kızları evine 
getirmeye ikna etmek isteyen gençler “Gel sana pul 
koleksiyonumu göstereyim,” bahanesini kullanırdı. Galiba 
bu bahanenin işe yaramadığı ortaya çıkınca ülkemizde 
filatelinin de sonu gelmiş oldu. Bir de işin saçma tarafı 
bizi pul koleksiyonu yapmaya ikna etmek için sürekli 
olarak pullar sayesinde tarih, coğrafya ve siyaset bilgisi 
edinebileceğimizin ileri sürülmesiydi. Ben de pul toplama 
işinin cımbızlı dünyasına özenip pul topladım bir ara ama 
bi bok öğrenemedim doğrusu. Zaten ne bileyim, kaya gibi 
ansiklopedi bir yanda, I.4cm x 2cm'lik pul diğer tarafta, 
ne öğreneceğim allasen dar gelirlinin verdiği seri ilan 
kadar anca tutan bir iki kelimeden? Valla ben pullardan 

bir tek Japonların kendi ülkelerine Nippon dediklerini 
öğrendim bir de üzerindeki değeri ayrı bir damga vurulup 
değiştirilmiş pula sürşarjlı pul denildiğini. Nippon'u sonra 
bir ara nasılsa öğrenirdim de, sürşarj işini öğrenemezdim 
ama bakın. Tabii onu da 35 yıldır zihnimde bir hazine gibi 
niye taşıdığımı gerçekten hiç bilmiyorum. Keşke hiç bilmez 
olaydım da onun yerine daha işe yarayacak bir fizik kimya 
bilgisi edinseydim. 
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KURBAN OLAY 
HALLEDİN İŞİMİ DE, KENDİ EKSENİNDE 


KENDİ EKSENİNDE/ 


ŞİMDİKİ NESİL 
RAHAT ABİZ. 
BİZ BABAMIZA 
YAPMAZDIK BÖYLE 
BİŞEY YANIK. 


& & hi Sadindizi iz bile PARDON / 
Rahatlıkla söyleyebilirim ki edindiğim gereksiz bilgilerle BURALARDA BİR YERDE 
yer yer dalga geçsem, yakınıyormuş gibi yapsam da, SAKA MALZEMELERİ SATAN 


üzerinde düşündükçe aslında bu gereksiz bilgilerin DE“ BÜZ DÜKİAN VARMIŞ 
karakterimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmek 
lâzım.Tek başlarına gereksiz olabilirler ama bir bütün 
olarak işe yarar şeyler öğrenemeyerek bugün neysem o 
olmamı sağlayan unsur onlar. 


* İnsan tabii hatalarından, başarısızlıklarından, 
yenilgilerinden ders çıkartmalı. Misal bu sene de Oscar 
ödüllerinden eli boş dönmenin kederini yaşıyorum. Demek 
ki bir şeyi yanlış yapıyorum. 

* Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, “Küçük krizle büyük kriz 
arasındaki fark nedir?” diye. Hoca durur mu, yapıştırmış 
cevabı: “Eğer millet karnını doyurmak için bile kredi 

kartına yükleniyor, yarının ne olacağını bilmiyor, ay sonunu 
getiremiyor, emekli olduğunda günde on lira maaşa talim 
ediyor, kredi taksitlerini yeni kredi alarak ödüyor, bankalar 
şirketlerin kredilerini geri çağırıp gerektiğinde bankadaki 
hesaplarına el koyuyorsa küçük kriz ama ben ballı hükümet 
danışmanlıklarından, parasını peşin alıp beş para etmez 
zırvalarımı yazdığım yandaş gazetelerden kovuluyorsam büyük 
kriz vardır, hatta bu nasıl bir rejim diye düşünmenin vakti geldi 
demektir.” 


SONRA ARASAM, 
CENAZEDEYİM 
ŞUAN:. 


ae Merhaba. 


ae Bazen diyorum ki,“bir goril olsaydım”. Ormanda öyle yerim 
olsaydı. Şark köşesi gibi. Orada öyle oturup pinekleseydim hep. 
Güneşli günlerde güneşlenseydim. Acıktığımda kendime ince 
bir dal bulup, onu karınca yuvasına soksaydım. Dalla birlikte 
gelen her karıncayı çekirdek gibi ağzıma atsaydım. Bence bu 
güzel bir yaşam olurdu. Dingin, güneşli ve bilgece. Bana bu 
yakışırdı. Böylesi güzel olurdu. Kimse de karışamazdı. Sonuçta 
gorilim, derdest ederim. Çok güçlüyüm. Goril olsaydım çok 
mutlu olurdum. Bana ancak kurşun atarak zarar verebilirlerdi, 
bu da o kişilerin ne kadar büyük bir zavallı olduklarının en 
büyük kanıtı olurdu. Ben kaybetmem kardeşim, benim bir 
canım var.Ama sen silahsız bir gorile tıpkı bir kıtipiyoz gibi 
kurşun sıkan he mi.Vay seni doğuran anaya. Yazık be. Gitmiş 
senin gibi bir bit yavrusu doğurmuş bana. Senin asıl ananda 
kabahat zaten. Sana insan olmayı öğretememiş ki. Senin de 
kabahatin yok. En başta ananda babanda kabahat. Doğurmuşlar, 
salmışlar sokağa. E olacağı buydu. Senin ben tıynetine he 

mi. Ulan bak küfür etmeyeyim dedim, yine az kaldı küfür 
edecektim bak. Şu goril halimle benim ağzımı bozduracaktınız. 
Şurada gorilliğimi yaşayamadım. Goril dediğin efendi olur. 
Hayalimi bile yaşayamadım. Nefret ediyorum lan insanlıktan. 
Sizin gibi insanlardan nefret ediyorum. Pisler sizi be. Yemin 
ediyorum, pisler sizi. 

2 Geçenlerde de Özlem'im facebook şifremi istedi benden. 
İlk başlarda facebook hesabımı o açmıştı. Onun açtığı şifreyle 
giriyordum facebook'a. Daha sonra telefonum çalınınca, 

bütün ne kadar sosyal medya, ıvır zıvır şifrem varsa hepsini 
değiştirdim. Hepsini aynı şifre yaptım. Çünkü ben bir gorilim, 
ve goril olmak bunu gerektirir. Ben bundan sonra gorilim 
arkadaşım. Kendimi bir goril olarak görüyorum, bir goril 
olarak yaşamak istiyorum. Bir goril gibi düşünüyor, bir goril 
gibi hissediyorum. Süper bir şeymiş bir goril olmak. Nihayet 
muntazam bir mutluluğa ulaştım. Çok da iyi oldu, çok da güzel 
oldu böyle tamam mı. Ne diyordum, facebook şifresi. Dedim 
“ben değiştirdim şifreyi”. “Biliyorum, o yüzden istiyorum” 
dedi. Dedim ki “niye istiyorsun ki”.“Ne bileyim, bir şey olur, 
lazım olur” dedi."“Ne gibi” dedim.“Ne bileyim, bilemedim” 
dedi.“Mesela ne gibi önemli bir şey oldu da girmeye çalıştın 
facebook hesabıma, ve şifrenin değiştirildiğini fark ettin, ne 
oldu mesela” dedim.“Ne bileyim, bilemedim” dedi. “Allah 
Allah” dedim.“Vereyim mi şifreyi” dedim.“Girmeyeceksin 

ama bak” dedim.“Yok yok, girmem” dedi. “Öyle ki ben kendi 
facebook hesabıma bile girmiyorum” dedi. O an facebook'uma 
gireceğini anladım, ve uyduruk bir şifre söyledim. Şimdi tüm 
kozlar benim elimde.Verdiğim uydurma şifreyle facebook 
hesabıma giremez. Eğer girmeye çalışırsa bunu bana 
söyleyemez. Çünkü facebook'uma girmeyeceğini beyan etmişti. 
Büyük ihtimalle hemen girmeye çalıştı ve giremedi. Şu anda 
içi içini yiyor. Evde bir o yana bir bu yana yürüyor. Gerçekten 
hali çok çaresizce. Aldığım keyfi anlatamam bizatihi şahsını 
izledikçe. 

ae Geçenlerde de Koşuyolu'ndaki çıplak kadından 
bahsetmiştim. Hani gece gece kendisini çırılçıplak bir şekilde 
sokağa atan kadından.Ve hemen hemen kimsenin oralı 
olmadığından bahsetmiştim. Çıplaklık pek ilgi çekmiyor bizim 
buralarda. O günden sonra bana da bir güven geldi. Ben 

de bayağı evde çıplak dolaşıyorum. Perdeleri de açıyorum. 
Yok arkadaş yav, bir kişi bile,“'noluyo orda” diye bakmıyor. 
Ne yapalım arkadaşım biz bu Koşuyolu'nda ilgi çekmek 
için.“G.tümüzü mü açalım” diyeceğim ama, zaten açıyorum 
g.tümü, yine kimse bakmıyor. Çükümü sallıyorum, dönüp de 
bir bakan yok. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da görmezden 
gelemezsiniz. Noluyor ya. Noluyor arkadaşım. Lütfen ama. 
Hayır gerçekten sinir oluyorum bak bazı şeylere ama bak. 

ae O değil de, çocuklayken bir şey yapmak ne kadar da 

zor yarabbim. Geçenlerde Hazar Beyefendi'yi bana bıraktı 
Özlem'im. Kendisi özel ders vermek için Beşiktaş'a gitti. 
Felsefe özel ders. Ben de Hazar Beyefendi'yle birlikte 
Kadıköy'e indim.Yürüye yürüye. Hazar Beyefendi 
arabasında. İttire ittire. Kadıköy'de dedim ki, “bir çorba 
içem”. Dünyanın en normal şeylerinden biri çorba içmek. 
İçemiyorsun. Hazar Beyefendi bir saniye durmuyor. 

Çorbaya ayrı dalıyor, kucakta kımıl kımıl haller, arabasına 

asla koyamazsın, ortalığı yıkar, baharatlıkları deviriyor, 
dünyanın en kolay işi çorba içmek. İçemiyorsun. İçtirmiyor. 
Olmuyor, olamıyor. Gerçekten çok zor. 

2 Geçenlerde de Tankut Ağabey aradı beni ve direkt 
anlatmaya başladı. Çünkü çok heyecanlıydı. Hindistan'a 
gidiyorlarmış. Bambu turşusu yapıyorlarmış Hindistan'da. 
Bambu turşusunu duyduğu günden beri uyku 
uyuyamıyormuş. Akbulut'ların yeğeni meşhur hukukçu 

Barlas Bey ve Erol Evgin'le birlikte gidiyorlarmış. Erol Evgin 
zamanında çok mimarlık işini yapmış Tankut Ağabey'in. 

Erol Evgin de baharat bakacakmış Hindistan'da. Bir de 
bina inceleyecekmiş.Yetmiş dört'te, “Toplu İğne Beste 
Yarışması”nda “geli geliver” şarkısıyla çıkış yaptığı o 
günden beri dostlukları hep baki kalmış Erol Evgin'le. 
Böyle şeyler anlattı. Gerçekten çok heyecanlıydı. 

ae Hoşça kal. 


E 
5 
£ 
Ea 
a 
2 
rİ 
E 
bi 
Rİ 
> 
E 
Lİ 
u 
bi 
5 
8 
2 
z 
ö 
E 
o 
ğ 
z 
E 
& 
g 
E 
ö 
z 
5 
İN 
8 
5 
E 
ö 
3 


g 
e 


İT 


“laheyya” 

9 Mart Cuma / BKM Mutfak Sahne / Saat: 21.45 / bilgi: 0212 327 72 00 

10 Mart Cumartesi / Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu / Saat: 19.00 / bilgi: 0553 228 44 63 
14 Mart Çarşamba / Kadıköy Bahane Kültür Salon / Saat: 21.00 / 

bilgi: 0216 345 54 49 
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GAYET ŞEKER 
BENCE... 
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Çekmece 
yaratma 
sanatı. 


Bu çekmecede 
amerikan 
servisler, 
garanti 
belgeleri, 
ödenmiş faturalar 
ve yedek ampüller 
duruyordu. Bunun düzenini 
neden değiştirdiniz? Bu yıllar 
içinde sezgilerin ve deneyimlerin süzgecinden 
geçerek hayata gelmiş bir çekmece tasarımıydı. 
Çekmecelerimden ne istiyorsunuz? “Hayır” diyor 
bebeğim, “evde reformist bir temizlik oldu, 
çekmeceler tekrar ele alındı, 
bazı radikal kararlar verildi. 
Bu kararları verirken herkesi 
mutlu edemeyeceğimizi biliyorduk 
fakat amerikalıların da dediği 
gibi, birkaç yumurta kırmadan 
omlet yapamazsın ve temizlik 
gününde temizlik ekibinde yer 
almayanlar onlar adına verilen 
tasarım kararlarına boyun eğmek 
zorundadır. Amerikan servislerinin 
yanında yedek ampüllerin 
durmasının ne rasyonel ne de 
kategorik bir açıklamasını bulamadık. Ampülleri; 
kullanılmayan şarj kabloları, kumandalar, 
adaptörler ve artık kullanılmayan kablosuz ev 
telefonumuzla birlikte televizyon sehpasının altında 
farklı bir çekmeceye yerleştirdik. Çünkü ampül 


acıması yok gibi. 


Nasıl 
İakıyorduk 
gözlüğü | 
Macetayı 

Seven 


Macerayı Seven Adam Uludağ'da doludizgin yaşa- 
dığı macers * sorma mi eriyordu? İşte sonunda 
köşeye Sstkıştı ve peşindekinin hiç mi hiç 


Sağol sayende yaşıyorum ... 
Demek sen de kaleci sağı 
uzatmak istiyorsun? 


Hayranı 
nim abi 2.. 
Yanıma 8l berti. 
Bütün imkan . 
laçım emrine 
amade. 


elektrikle çalışır, şarj kabloları ve adaptörler de 
elektrik aktarmaya yarayan cihazlardır kumandalar 
ve telefon ise insanlığın elektriğe hükmetmesi 

ve doğanın bu gücünü dizginleyip ehlileştirerek 
kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmayı öğrenmesi sonucu ortaya 
çıkan ürünlerdir. Tıpkı ampül gibi. 
Amerikan servislerinin yanına ise 
bizim yemek masası sektöründe 
runner diye tabir ettiğimiz, masayı 
örtmeyen fakat bir ucundan diğer 
ucuna uzanan dekoratif bir kumaşı 
ve misafirler için saklanan şık bir 
masa örtüsünü kaldırdık. Sanırım 
bunların hepsinin kumaş oldukları 
ve yemek masasıyla ilgili oldukları gözünden 
kaçmamıştır. Böylece kategorik olarak çok daha 
anlaşılır ve pratik bir çekmece tasarımına imza 
attık. Garanti belgeleri 

ise bahar temizliğinin 
adrenalin ve tutku dolu o 
ortamında şu an tam olarak 
hatırlayamadığım çok güzel 
bir yere kaldırıldı. Zamanı 
gelince, bir elektronik 
cihazımız bozulduğunda, o 
talihsiz gün gelip ilişkimizin 
temellerini stres testine tabii 
tutulduğunda; işte o gün 
garanti belgelerini birlikte 
arayacağız. İşte o gün, senin kriz anlarında nasıl 
davranmayı seçtiğini yakından takip edeceğiz. 
Acaba yapıcı davranabiliyor musun? Takımın iyiliği 
için, evin iyiliği için insiyatif alıp liderlik vasıflarını 
ön plana çıkartabiliyor musun? Yoksa suçlayıcı bir 


Karların içinde hapissin! 
Sonun böyle alacaktı 
demek yazik. 


NIHAHAHAHAZ. 


1. KuralıJet ski'yi 


tavır takınıp “ya garanti belglerinin yeri belliydi, 
on yıldır bu çekmecedeydi belgeler, niye yerini 
değiştirdiniz? Ne gerek vardı ve neden nereye 
koyduğunuzu hatırlamıyorsunuz?” diye ağlayacak 
mısın? Ama unutma, izleniyor 
olacaksın...” 


Ne kadar hatalı bir yaklaşım. 
Temelinden kusurlu, 
çekmecelerle ilgili kutsal 
bildiğimiz her şeye hakaret 
niteliğinde bir yaklaşım. 
Şöyle sorayım: Kaliteli bir 
metal grubu kurmaya karar 
verdiğimizi farz et. Sadece 
beş bas gitaristten mamül bir grup mu kurarsın? 
Ne kadar çirkin bir düşünce, ne kadar korkunç 
bir dünya tahayyülü. Ya da bir manzara resmi 
yapmaya karar verdiğini düşün. Tek bir renkle 
nasıl bir manzara boyarsın? İşte hatalı olduğunuz 
nokta burası. Yarın öbür gün, tanrı bu evi 
çocuklarla kutsadığında o çocuklar bu hayal 
gücünden yoksun çekmeceleri karıştırarak mı 
büyüyecekler? Keşfetmenin heyecanından yoksun 
büyüyen bu çocuklar büyüdüklerinde tiplerini 
falan düşünmek bile istemiyorum. Ya da çok iyi 
bir örnek daha geldi aklıma, çorba yaparken 
suyun içine su mu koyuyoruz? Hayır. Çok güzel 
örneklerin bulunabileceği bir konuymuş bu. 
Aklıma geldikçe sana aktarırım. Ama ana fikrini 
anladın zannediyorum. Bu çekmeceler bize miras 
kalmadı, biz onları gelecek kuşaklardan ödünç 
aldık. Ve gelecek kuşaklara ilgi çekici çekmeceler 
bırakmayan bir toplum sevimsiz, neşesiz gelecek 
kuşaklar yetiştirmeye mahkumdur. 


gd: kural; Maceraya dairna 
tek atılırım. Bifazdan yalla. 
TİZ ayrılacak. 


daima ben kullanırım? 


Z. Kuralı Ota boka maoz. 
Ta diye sevinmek yok/ 
3. Kural ,değdiriyor 
musun lan yoksa. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi Johan 
Cruyff için yapılan nitelemelerden biri değildir? 
a) Topçu Oğlan 

b) Ham Elmas 

c) Bataklık Portakalı 

ç) Sarı Fare 


2. Cruyff teknik direktörken, antrenmanlarda sürekli 
öksürük tutma numarası çeken ve öndeki grubun 
arkasında kalıp ikinci gruba katılarak herkesten bir 
tur daha az koşmayı planlayan futbolcu kimdir? 

a) Frank Rijkaard 

b) Marco van Basten 

c) Ruud Gullit 

ç) Dennis Bergkamp 


3. 1966-67 sezonunda FC Nürnberg çalıştırıcısı Max 
Merkel, Ajax için hangi yorumu yapmıştır? 

a) Ajax, rüyaların takımıdır... 

b) Ajax'ın forması çok ilkel... 

c) Ajax'ın altyapısında haddinden fazla çilli var... 

ç) Ajax'ı temizlik ürünü sanırdım... 


4. Ajax'tan Barcelona'ya transfer olduğunda 
Cruyff'un “Cidden kırıldım o zaman” dediği olay 
nedir? 

a) Amsterdam'a girişinin yasaklanması. 

b) Annesine arka sıralardan, direk arkasına gelen bir 
koltuk verilmesi. 


VALLA BOBO'YA BEN 
SOPA ATSAM ONUN 
DIŞINDA HER ŞEYİ 

GETİ LAN. 


AVAM 
BAK BENDE 


ZOPAYNAN 
GELDİM SANA 
BAK. 


HANFENDİ İYİ MİSİNİZ? j 
) BOBO NAAPTIN YAAZ.. /# 


PARDON MEMUR BEY 
AVUKATIM GELMEDİ Mİ 
ACABA HÂLÂZ. 


c) Kulüpten alacağı olan parayla yönetim kurulunun iki 
gün parti yapması. 
ç) Tribünden kafasına minik ispanyolca sözlük atılması. 


5. Hollanda milli futbol takımı, Adidas'la, Cruyff 
ise Puma'yla anlaşmıştır. Formasındaki çizgilerden 
birinin silinmesiyle sonuçlanan krizde Johan Cruyff 
kendini nasıl savunmuştur? 

a) İyi de formadan çıkan kelle benimki! 

b) Aman ha, Puma peşime adam takar! 

c) Yemin ederim üstüm çıplak çıkarım sahaya! 

ç) En iyisi Nike ile anlaşalım! 


6. Hollanda'nın Arjantin'e 3-1 yenildiği 1978 Dünya 
Kupası finali için Cruyff hangi yorumu yapmıştır? 
a) Ben olsam da yenilirdik o seyirciyle... 

b) Televizyona şut çekip kırdım maçtan sonra... 

c) Oyun, skor değil, aklımda sadece konfetiler kaldı... 
ç) Oynasam kazanır mıydık? Açıkçası kazanabilirdik 
bence... 


7. 1977'nin 17 Eylül akşamında Cruyff ailesi 


televizyonda basketbol maçı seyrederken kapı çalınır. 


Gelen bir kuryedir. Devamında aşağıdakilerden 
hangisi olur? 

a) Kurye, Altın Krampon getirmiştir... 

b) Kurye, Cruyff'un ilk kez gördüğü ikiz kardeşidir... 
c) Kurye, Cruyff'un alnına tabanca dayamış ve yere 
yatmasını söylemiştir... 

ç) Kurye, kurye değil, kılık değiştirmiş Pele'dir... 


8. “Hayatımda kimseye o... çocuğu türü bir 
küfür savurmadım”” diyen Cruyff'un en ağır hitabı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Denyo 

b) Manyak 

c) Sersem 

ç) Keranacı 


9. Cruyff, Barcelona'da hangi işe milyonlarca dolar 


NE GÜZEL YA AKILLI KÖPEK.-BÖYLE SİZ MER 
SOPAYI ATTIĞINIZDA GERİ GETİRİYOR MUZ? 


NAAPIYOSUN LAN? NERDEN BULDUN 
O AĞAÇ AM KÜTÜK MÜ ARTIK İrani 


NEBÇİM GETİRDİM 
DE Mİ ZOPAYI? pi 


DAVUK DA 
GETİRİR Mİ 
Li 

Bİ VE şi 
i UNU 
ALIR MİSİNİZ 
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yatırmış ve dolandırılmıştır? 
a) Küvet imalatı 


b) Pastane zin 
c) Siyah gül ü 
) 


ç) Domuz yetiştiriciliği 


10. Cruyff, kondisyonerlere 


“Benim için i 


önemli: Futbolcuların 
prensip olarak 120 
dakika oynayabilmeleri ve 
eğlenebilmeleri”” dedikten 
sonra, konuşmasını hangi 


cümleyle bağl 
a) Baktım olm 
çıkar oynarım! 
b) Polis falan 


c) Kondisyon düşerse sizi çok 
heyecanlandırırım! 

ç) Soru sorsam bile cevap 
istemiyorum şu an! 


11. Cruyff, © 
benden hir şe 


öğrenmelidir”? sözünü nasıl 
sürdürmüştür? 
a) Ya da ben ondan 


öğrenmeliyim. 


b) Öğrenmezse anne veya 


babasıyla görü 
c) Öğrenmezse 
yoluma devam 


ç) Öğretemezsem işi bırakırım. 


12. Anlaşama 
oyuncular en 


Cruyff, cümleyi nasıl bağlamıştır? 


a) Ama kurtul 


b) Ne yapalım, ben de sevimliyim! 


ınstagram .com İcemguventurk 


CEM GÜVENTÜRK 


MOOD DOO00O00000 0 


c) Bu yüzden onları tekrar kadroya alırım! 

ç) Futboldan soğuma sebebim işte budur! 

ciri 

reticiliği 13. 1992-93 sezonunun Kıtalararası kupa finalinde 
Sao Paolo'ya 2-1 yenilen Barcelona'nın başındaki 
Johan Cruyff, maçla ilgili hangi yorumu yapmıştır? 
a) Bizim kıtanın en büyüğü gene biziz! 

b) Tele Santana'nın çalıştırdığı takıma 
yenilmek ibadettir! 

c) Hakem eyyamcı bir kişiydi! 

ç) Ezileceksen Rolls Royce altında 
kalmak en iyisi! 


ki şey 


14. Cruyff, futbolcu olan oğlu 
Jordi'yi kayırdığını söyleyip duranlar 
için hangi tabiri kullanmıştır? 

a) Terbiyesizler 

b) Bilirkişiler 

c) Tamtamcılar 

ç) Muhitsizler 


amıştır? 
uyor, kendim 


değilim ben! 


15. Johan Cruyff'un “Neslimdeki 
herkesi etkiledi”? dediği müzik grubu, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) The Animals 

b) Talking Heads 

c) The Beatles 

ç) Manga 


Bir oyuncu 
yler 


16. Barcelona, Cruyff'un 
menajerliğinde hangi kurumdan 
karşılıksız forma reklamı almıştır? 
a) Birleşmiş Milletler 


şürüm. 
vedalaşırız, 
etmem gerekir. 
b) Unicef 

c) Dünya Sağlık Örgütü 
dığı futbolcular için “İşin fenası bu tür (oç) Greenpeace 

nazik, en iyi, en sevimlileridir”” diyen 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Cruyff'a ait 
değildir? 

a) Kulübün en önemli parçası CEO değil, ilk on birdir. 


manız gereken de onlardır! 
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DAHA NE YAPILABİLİR Kİ? 


NASI YANİ??? N 
BATTANIYE TaHRik EİCİ 
OLABİLİR MirMmiş 7 
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JFLENİŞİMDE.... 


ee e e e yaş 


b) Bir Alman'dan Hollandalı gibi oynaması gerektiği 
talebinde bulunamazsınız. 

c) Ajax'ta futbolun toplantılarla ilgisi yoktur. 

ç) Gerekirse yakınlarımı alıp mekan basmayı da bilirim. 


DUĞUN FOTOĞRAFÇISINA 
GEREK YOK.PEYNİR DE 
AŞKIM... SABAH İLk (ş 

İSTİYCEM GÜVENUK 
KAMERASI KAYMILARINI 


18. “Bir soru sorduğumda öğrenmek istediğim şeyi 
öğrenmek isterim çünkü.......... ” Johan Cruyff'un 
cünmlesi nasıl tamamlanmıştır? 

a) Her şeyi zaten bilen biriyim. 

b) Nihayetinde bilgi, zekadan önemlidir. 

c) 

w) 


Öyle kolay kolay soran biri değilim. 
Cevap vermeyen insan beni delirtir. 


19. Aşağıdakilerden hangisi Cruyff'un kazık 
yemediğini yazdığı bir kişidir? 

a) Wim Jonk 

b) Rinus Michels 

c) Piet Kaizer 

ç) Marco van Basten 


20.Aşağıdakilerden hangisi, Cruyff'un On Dört Kuralı 
içinde yer almaz? 


a) Saygı 
b) Sosyalleşme 
c) Bireysellik 


) 
ç) Yaratıcılık 


21. “Anlaşılamadığım çok oldu. Futbolculuğumda, 
hocalığımda ve sonrasında yaptıklarımda. Ama 
olsun; Rembrandt ve van Goyh da anlaşılmamıştı. 
Öğreniyorsunuz sonuçta:” diyor Johan Cruyff ve 
kitabını hangi cümleyle bitiriyor? 

a) Benim resimlerim de bir gün ortaya çıkacak. 

b) Anlaşılmamak en güzeli. 

c) İnsanlar, siz dahi olana dek rahat vermiyor. 

ç) Yirmi iki adam, bir topun peşinden koşuyor. 


ŞÜPHELİ, OLASI BİR LİNÇ GİRİŞİMİN . 
DEN KORUNMA İÇİN ADLİYEDEN 
POLİS KIYAFETİYLE 
ÇIKARILIYOR. 


(Cevaplar: Ic, Za, 3ç, 4b, Sa, öç, 7c, 8b, 9ç, 1 Ob, 1 Ic, 12a, | 3ç, 14a, | 5c, 16b, 1 7ç, 
18b, 19a, 20b,21c) 
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A DÜN YAYEGEZİP GELDİKTEN Sonra 


BEN SENİ /N 


SEVİYOMUŞUM YA!,, 


d BABAMI GENE 
d DOLANDIRDILAR.... 


a 


ÇEVREMDEKİ 
HERKES BUYUMLA 
DALGA GEÇERKEN 
BİR TEK SEN BENİ 
EVİNE DAVET EPİp 

BAŞ KÖŞEYE 
OTURTTUN? 


BEN ANNEMİN EVİNE GİDİYORUM? 
BELKİ TERKEDİLİNCE Bazı KOCA 
ŞEYLERİ DAHA İYİ ANLARSIN DOLAPTA 
BANA AİT TEK 
BİŞEY Yokmuş 
LAN. 


, ÇÜNKÜ 
KİMSEYE BİR 
DAMLA FavpAm 

DOKUNMAYACAĞI 
HERKESGE BİLİNSİN 
İSTIYGRUM.... 


KENDİ ADINLA 
CESME YAPTIRMIŞ . 

SINAMA Bu 
ÇESME AKMIYOR... 


KULAKLIK 
BAŞKASINDA 


GUZEL 

İkinci Cihan Harbi 
ve Mecidiyeköy meydanı. 
Marlene Dietrich, 
kulaklarıma Lili Marleen 
şarkısını söylerken işte 
yanımdan geçiyor şehrin 
insanı. Kulaklarımdan 
başlayan coşku tüm 
bedenime yayılıyor. “Şehrin 
insanı, şehrin, kaypak ilgilerin 
insanı, zarif ihanetlerin...” 
diye mırıldanıyorum. 
Fon müziğine abanarak 
sıradan sahnelerde bile dram yaratan yönetmenler gibiyim. 
Kulaklıklarım sayesinde düşüncelerime alttan müzik vererek 
kişisel evrenimi büyütmek, görkemli hale getirmek çok 
hoş. Kulaklıklarım sayesinde dünyayı ben ve diğerleri diye 
ikiye ayırabilmek çok güzel. Fakat bu büyük coşkunun tam 
ortasında bir anda beni bırakıp gidiyor Marlene. Marlene 
Dietrich'ten boşalan sol kulağıma Mecidiyeköy'ün sesi 
doluyor. Eşya bana ihanet ediyor. Önce İsmet Özel ve Atilla 
İlhan'ın kendi seslerinden şiirleriyle, sonra da Marlene 
Dietrich'le yaşadığım esriklik tamamen dağılmadan, can 
havliyle son bir kez mırıldanıyorum: “Bu kaçıncı düşüşü 
hayatımın Marlen? Bu kaçıncı yokluğun şehir bana ihanet 
ederken? Seni Mecidiyeköy meydanında bıraktım. Gare Du 
Nord'dan her geçişimde şehrin yokluğuna kendimi astım. Bunları 
geçelim Marlen. Devrik gözlerin matem. Şu Allahsız kulaklık 
düşmese her gece Cafe Biem.” 

Yeni aldığım telefonun kutusundan çıkan kulaklık 
kulağımda durmuyor. Ne kadar içeri itsem de kısa bir süre 
sonra, bayılan bir insan gibi kendini bırakıyor. Müzik ve 
kulaklıklar konusunda pek tecrübem yok, bu işlerde yeni 
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sayılırım, ama bence bir kulaklığın ilk görevi kulakta durmaktır. 


Aslında idare edebilirdim, fakat metroda “çok acayip şeyler 
dinliyorum şu an” gibi havalara girmişken, güzel bir kızın 
bu düşüş anlarından birini görmesiyle canımdan bezdim. 
Gülmesine gülümsemeyle karşılık vererek sevimli bir elektrik 
yakalasam da kulakta durmayı bile başaramayan bu kulaklıktan 
kurtulmaya karar verdim. Her an bir şeyler dinlemek gibi 
bir tutkum yok, hatta aylarca tek bir melodi duymadan 
yaşayabilecek kadar kaba bir yaradılışa sahibim, ama yine de 
kulaklarım daha iyisini hak ediyor.Ama nasıl bir kulaklık? 
Dergide genelde 'tıs tıs” dinlerim. Bunca yıldır, bana yakın 
masalara oturan arkadaşlarımın kulaklıklarından taşan 'tıs 
tıs'larla idare ettim. Onların kulaklık yoluyla içe kapanarak 
bir dünya yaratmalarına, yüksek desibele rağmen çizmeye 
devam etmelerine hayran oldum. Mesela,Yiğit'in kulaklığından 
taşan sese bakılırsa, orta kulağına bağıran vokalist kendinden 
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geçmiş olmalı. Baterist, bagetiyle Yiğit'in kulak zarına vuruyor, 
basçı aynı zarı titretiyor, coşkuya kapılan vokal çekici alıp 

örs ve üzengiyi parçalıyor. Yiğit, kulağında yaşanan bu şiddete 
karşın, yüzündeki mağrurluğu asaletinden hiç fire vermeden 
korumayı başarıyor. Şu haliyle, başarılı ses yalıtımı sayesinde 
dışarıdan sakin görünen ama kapısından içeri adım atıldığında 
yüksek desibeliyle şaşırtan bir tür diskoya benziyor Yiğit'in 
kafası. Ben, ne yazık ki kulaklarım doluyken başka bir iş 
yapamıyorum. Kulaklık taktığımda müziğin arka planda akıp 
gitmesine izin vermeyen mono bir akla sahibim. Beynim, 
kulağıma ses gelince, “Kim bu? Ne diyor? Peki bu kim? İyi 

mi bu?” gibi sorularla aynı anda başka bir şey yapmama izin 
vermiyor; kulağımda kulaklıkla yazı yazmaya kalkışsam, “Biri 
bişi diyor, şu an yazamayız,” diyerek kulak kesiliyor. Zavallı 
beynim, bırakın kulaklıkla çalışmayı, yürürken ya da metroda 
kulaklık takmamı bile duygusal bir eylem sanıyor. Almayı 
düşündüğüm kulaklıkla birlikte bu saçma durumun üstesinden 
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gelmeyi, yeni kulaklığımla dış dünyadan soyutlanarak kendi 
içime kapanabilmeyi umut ediyorum.Ama nasıl bir kulaklık? 
Metroyla eve dönerken kulaklıklı insanları seyrettim. 
Görünüşe göre kulaklık ve ciddiyet arasında bir bağlantı vardı. 
Kulaklıkların çeşidi ne olursa olsun kulaklık kullanıcıları aynı 
mağrurluğu yaşıyorlardı. Bir an bütün kulaklıklı insanların 
ortak bir yayını dinledikleri sanısına kapıldım: “Birleşik 
kulaklık bildirisi: Kulaklıklı yoldaşlar! Kulaklarınız doluyken 
ciddiyet ve mağrurluğunuzu asla kaybetmeyin. Kapalı bir mekânda 
da olsanız sanki uzaklara dalmış gibi bakmaktan ödün vermeyin. 
Kulaklıksız zavallılarla göz teması kurmayın.Yüzünüzden ciddiyet, 
kulaklarınızdan kulaklık eksik olmasın. Kulaklığını eve varmadan 
çıkaranların en ağır cezaya çarptırılacağını aklınızdan çıkarmayın. 
Şunu unutmayın ki, kulakları boş insanların akılları da boştur. 
Akılsız mı olmak istiyorsunuz!” Bulunduğum vagonda üç kişi 
gururla kulaklık taşıyor. Karşımda oturanın kulaklığı, kulak 
içine girenlerden değil de kulak kapatan cinsten. Nedense bu 
tür kulaklıkları kullananların müzik kulağı ve bilgisinin daha 
iyi olduğu sanısına kapılıyorum. Kamusal alanlarda, kafada bu 
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kadar büyük kulaklık taşımayı göze almak için iflah olmaz bir 
müzik tutkunu olmak lazım. Yıllar boyu her ortamda ısrarla 
kulak içi kullandıktan sonra, uluslararası bir müzik vakfı 
tarafından (İnternational Headphones Institute) kendilerine 
bu dev kulaklıkların törenle takıldığını tahmin ediyorum. Bu 
adamı seyrettikçe güzel bir kulaklık almak konusundaki arzum 
iyice pekişiyor.Ama nasıl bir kulaklık? 

Bir mağazada yaklaşık beş dakikadır kulaklıklara bakıyorum. 
Alacağım şeyi arzulama aşamasında motivasyonum iyidir, ama 
ne zaman satın alma aşamasına gelsem üzerime büyük bir 
yorgunluk çöker. Alacağım şeye yabancılaşır, bu iş bitsin artık, 
diye aslında beğenmediğim şeyleri alırım. Telefonunda sadece 
bir şarkı (Lili Marleen) ve beş altı tane şiir olan biri olarak 
yeni bir kulaklık bana gerçekten gerekli mi? Kulaklıklara boş 
boş bakmamdan cesaret alan bir satış görevlisi, “Yardımcı 
olabilir miyim? Nasıl Bir şey bakıyorsunuz?” diyerek yanaşıyor. 
Hiçbir fikrim yok. Kulaklarımla müzik dinlemek istiyorum. 
Genel olarak kulaklık almak istiyorum.“Noise cancelling 
özelliği olsun mu?” diyor. Olmasın. İstediğim tek özellik 
kulaktan düşmemesi (Forever in ear).“Remote talk?” diyor. 
Gerzginliğim artıyor. Beni tanımıyorsun satıcı. Ben, telefon 
gelince, kulaklıktan devam etmek yerine, telaşla kulaktan 
kulaklığı, telefondan kabloyu söküp atan, sanki suç üstü 
yakalanmış gibi nefes nefese “Aloo!” diyen bir adamım. 
Remote talk'u ne yapayım? Anlamadığım birtakım özellikler 
saymaya devam edince iyice geriliyorum. “Git başımdan,” 
demek istiyorum, “git ve LCD bakanlara falan yardımcı ol!” 
Kulaklarım çok para etmiyor benim. Senin istediğin kulaklar 
bende yok. Sonunda,“Ben öylesine bakıyorum,” diyerek 
kulaklık İngilizcesine son veriyorum. Benden kaliteli bir 
ses alamayacağını anlayan görevli uzaklaşıyor. Bu işi derhal 
bitirmek amacıyla, kendimce önemli olan bazı özelliklere göre 
kulaklığımı seçiyorum. 19-34-47 liralık seçenekler arasında 
34 lira olanı; mavi, beyaz ve siyah seçenekleri arasında da 
mavi olanı tercih ediyorum. Artık kulaklığım var, ama ne 
dinleyeceğim? Yine mi Lili Marleen? 

İkinci Cihan Harbi ve metro. Mavi kulaklığım kulaklarımda. 
Tamam Marlene, anladık, çok güzel söylüyorsun, ama 
bu kaçıncı Lili Marleen? Müzik ama nereye kadar? Etrafı 
dinlemekle ömrünü geçiren kulaklarım aynı şarkıya daha ne 
kadar dayanabilir? Mavi kulaklığa bir şey demiyorum, sağ olsun 
vantuz gibi yapıştı kulaklarıma. Kulaklarımda müzik var ama 
insan sesi gitti. Metroda açılıp kapanan ağızlar neler diyor 
yokluğumda? Kulaklığı çıkarıyorum. Marlene Dietrich'ten 
boşalan kulaklarıma metronun sesi doluyor. Eşyaya ihanet 
ediyorum. O ana kadar ağzının açılıp kapandığını gördüğüm 
ama ne anlattığını bilmediğim bir kadın,“Ne hali varsa 
görsün, o kaybeder;” deyince kendimi yeniden hayata dönmüş 
gibi hissediyorum. İlişki bitirmiş kadın solosu bu. Biraz 
yanaşıyorum. Marlene Dietrich'i tamamen terk etmeden önce 
son bir kez mırıldanıyorum: “Ben kulaklığı değil kulaklık takanı 
severim. Her kulak kendine özel. Kulaklık başkasında güzel.” 
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Kulübün ilk kural 
Bilek bükmek yasak” 


ENGİN ERGÖNÜLTAŞ 


“herkes beni arıyordu/ bir ölü macar cambaz 
buldu beni buldu beni/ samyeli esiyordu denizden” 
Ece Ayhan 


Koca bomboş salonda tek başıma 
kalabalık kadrolu kostümlü mostümlü 
bir gösteriyi izler gibi yılın tek karlı 
gecesini izledim. Karlı geceyarısını. 
Saat üç falandı kalkıp, karanlık odada 
perdeyi araladım her yer bembeyazdı. 
Sokak lambasının ışığında karlar 

usul usul, döne döne 
savruluyordu. Sadece 
uykusu kaçanlara. Özel 
gösteri. Çok kısa. Köpek 
ayak izleri vardı bir tek 
bembeyaz yokuşta. Gelmiş 
çöp konteynırına bakmış bir 
daire çizip dönmüş (it izi/ 
at izi--hiç de hazzetmem 

o “it”kelimesinden yalnız, 
yeri gelmişken) Demek o 
da gördü. İkimiz.Yazık diğer 
kar bekleyen çocuklara. 
Kalktığımda ne kar vardı, 
ne de bir parça beyazlık. 
Köşede kuytuda. Günlük 
güneşlik bir hava. Tesadüfen, 
geceyarısı gizlice bir peri 
düğünü seyretmiş gibi 
heyecanlandım. 


“AAJ PURANİ RAHOON 
SE” 
Nihayet o ara ara burada 


sözünü ettiğim (çok çok eski) Hint film şarkılarını 


dinlemeyi bıraktım. Bırakabildim. 
Çok şükür. Epey uzun sürdü. 
(Swing, Big Band /1930 lar, 40'lar/ 
çalıyor şu an itibariyle) Belki 
daha sürerdi, eğer o youtube 
kullanıcısının yazdıklarını 
görmeseydim. O da fakir gibi çok 
çok eski Hint filmleri hayranı, 
tutkunu; kendisi de bir Hintli 
olan o kullanıcı. Şöyle yazıyor: 
Elinde “32 binden fazla eski Hint 
filmi şarkısı” varmış. (32 bin bile 
değil) Yıldım. Pes ettim. Nutkum 
tutuldu. Anında. Başa çıkmanın 
mümkünatı yok.(her şarkıyı da en B 
az bir iki kere olsun dinlemeden 


etmeden hiç bi şey anlaşılamaz ki, Be > 


emeği geçene ayıp) Genç olsam 
belki ya Allah, ya settar deyip bir 
ucundan başlardım. Çok büyük ülke, çok 
fazla insan, çok fazla şarkı. İnsan haddini, 
hududunu bilmeli. Benim etim ne budum 
ne. 

“KALSİYUM” 

Epeydir gitmiyordum. Artık üç boyutlu 
film pek yapmıyorlar. (Tırnak içindeki 
benzetme Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan 
ödünç:) “Kalsiyumsuz kalan bir bebeğin 
kireci yalaması gibi” mecbur kalıp süper 
kahraman filmiymiş milmiymiş falan 


filan demeden sırf üç boyutlu diye apar topar 
giyinip yollara düştüm.(İMAX ceo'su açıklama 
yapmış:” artık üç boyutlu filmleri çok çok nadir 
oynatacağız” Bak bak.Aferin! Herneyse 
şimdi o konuya girmiyorum. 
(YENİKAPI/ HACIOSMAN) 
Tıklım tıkış metro. Karşılıklı o biraz 
i iç içe oturulan dar köşe. Oradayım. 
Oturuyorum.Yanımda, karşımda 
oturanlardan üçü, (birbirlerini 
tanımıyorlar) ellerindeki telefonları 
öne doğru uzatmış. 
ZLE (biri dizindeki çantanın 
#8 üzerine koymuş)Ekranlar 
birbirine yakın. Üçünün 
de ekranlarının fonlarında 
yeşil çuhalar var. Kağıt 
oynuyorlar. Kağıtlar sessizce 
4 bir meçhulden gelip gerçek 
© bir oyunda kağıt dağıtılırken 
olanına çok benzer bir 
şekilde yavaşça kayaraktan 
sıralanıyorlar. Birden bir an, 
çok kısa bir an; (çoktan yok 
NS olup gitmiş) eski bir semt 
X kahvesinde; (sandalyemi 
$ yanaştırdığım) bir masayı 
& yandan seyrediyormuş 
gibi tuhaf bir duyguya 
kapılıyorum. 
O da bi şey. 
© FİLM 
w hilm:“Kara Panter” Politik 
EH mesajları da olan (yine 

bir çizgi romandan yola 
çıkılarak yapılmış) bir süper kahraman filmi.( Bir 
siyahi süper kahraman) Bu derece 
açık politik göndermeli olanına ilk 
defa rastlıyorum. Hayret. Zaten 
altmışlı yılların ünlü zenci hareketi 
“Black Panther Party” /””Kara 
Panter Partisi” ile aynı adı taşıyor 
film. Çizgi romanın ilk yayımlanışı 
“Parti”nin kuruluşundan hemen 
önce. (Resimli Roman önce yani) 
Yalnız bu derece ciddi, önemli 
bir mesele bir süper kahraman 
filmi içinde sahiden tartışılabilir 
mi. Bilemiyorum. Sert mücadele 
“ yanlısı Malcolm X ile bir tür 
pasifist olan Martin Luther King 
& göndermeli çatışan o iki taraf. 
(gerçek dünyada sistem her ikisini 
de suikastlarla yok etti) Mesajlar 
yanıltıcı mı, doğru mu, nooluyor, 
aman yanlış olmasın diye gerilmekten filmin 

ay tadını tam çıkartamadım.Yoksa mebzul 

miktarda çok eğlenceli bin türlü çeşitli 
© görüntü, müzik, manzara, etnik çeşnili 
1 kostüm dekor falan filan ihtiva ediyor. 
Fazlası da var. Neredeyse tamamen siyahi 
kadro da muazzam. Cıvıl cıvıllar... Filmin 
dört bir yanından hayatiyet fışkırıyor... 
) Görünüz bence... 
Hepinize dostluk, kardeşlik muhabbet 
dolu günler diliyorum... 


engin.ergonultas(Ogmail.com 
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KAN İÇTİK .KİLİSE YAKTIK İYi KÖTÜ GÜNLERİMİZ 
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